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Is 9, 1-6 ; Lc 1, 26-38
BÀI ĐỌC : Is 9, 1-6 

1 Đoàn dân đang lần bước giữa tối tăm đã thấy một ánh sáng huy hoàng ; đám người sống trong vùng bóng tối, nay được ánh sáng bừng lên chiếu rọi. 2 Chúa đã ban chứa chan niềm hoan hỷ,
đã tăng thêm nỗi vui mừng.Họ mừng vui trước nhan Ngài như thiên hạ mừng vui trong mùa gặt,
như người ta hỷ hoan khi chia nhau chiến lợi phẩm. 3 Vì cái ách đè lên cổ dân, cây gậy đập xuống vai họ, và ngọn roi của kẻ hà hiếp, Ngài đều bẻ gãy như trong ngày chiến thắng quân Ma-đi-an.
4 Vì mọi giầy lính nện xuống rần rần và mọi áo choàng đẫm máu sẽ bị đem thiêu, làm mồi cho lửa. 5 Vì một trẻ thơ đã chào đời để cứu ta, một người con đã được ban tặng cho ta. Người gánh vác quyền bính trên vai, danh hiệu của Người là Cố Vấn kỳ diệu, Thần Linh dũng mãnh, người Cha muôn thuở, Thủ Lãnh hoà bình. 6 Người sẽ mở rộng quyền bính, và lập nền hoà bình vô tận
cho ngai vàng và vương quốc của vua Đa-vít. Người sẽ làm cho vương quốc được kiên cố vững bền trên nền tảng chính trực công minh, từ nay cho đến mãi muôn đời. Vì yêu thương nồng nhiệt, Đức Chúa các đạo binh sẽ thực hiện điều đó.

ĐÁP CA : Tv 112
Đ.
Chúc tụng danh thánh Chúa, tự giờ đây cho đến mãi muôn đời. (c 2)
1 Hỡi tôi tớ CHÚA, hãy dâng lời ca ngợi, nào ca ngợi danh thánh CHÚA đi ! 2 Chúc tụng danh thánh CHÚA, tự giờ đây cho đến mãi muôn đời ! 
3 Ca ngợi danh thánh CHÚA, từ rạng đông tới lúc chiều tà ! 4 CHÚA siêu việt trên hết mọi dân, vinh quang Người vượt xa trời cao thẳm. 

5 Ai sánh tày THƯỢNG ĐẾ Chúa ta, Đấng ngự chốn cao vời, 6 cúi xuống để nhìn xem bầu trời trái đất ? 

7 Kẻ mọn hèn, Chúa kéo ra khỏi nơi cát bụi, ai nghèo túng, Người cất nhắc từ đống phân tro, 8 đặt ngồi chung với hàng quyền quý, hàng quyền quý dân Người.

TUNG HÔ TIN MỪNG : x Lc 1,28
Hall-Hall : Kính chào Đức Maria, Mẹ đầy ân sủng, Thiên Chúa ở cùng Mẹ, Mẹ có phúc hơn mọi người phụ nữ. Hall.
TIN MỪNG : Lc 1, 26-38

26 Khi ấy, bà Ê-li-sa-bét có thai được sáu tháng, thì Thiên Chúa sai sứ thần Gáp-ri-en đến một thành miền Ga-li-lê, gọi là Na-da-rét, 27 gặp một trinh nữ đã thành hôn với một người tên là Giu-se, thuộc dòng dõi vua Đa-vít. Trinh nữ ấy tên là Ma-ri-a.28 Sứ thần vào nhà trinh nữ và nói : “Mừng vui lên, hỡi Đấng đầy ân sủng, Đức Chúa ở cùng bà.” 29 Nghe lời ấy, bà rất bối rối, và tự hỏi lời chào như vậy có nghĩa gì.30 Sứ thần liền nói : “Thưa bà Ma-ri-a, xin đừng sợ, vì bà đẹp lòng Thiên Chúa. 31 Và này đây bà sẽ thụ thai, sinh hạ một con trai, và đặt tên là Giê-su. 32 Người sẽ nên cao cả, và sẽ được gọi là Con Đấng Tối Cao. Đức Chúa là Thiên Chúa sẽ ban cho Người ngai vàng vua Đa-vít, tổ tiên Người. 33 Người sẽ trị vì nhà Gia-cóp đến muôn đời, và triều đại của Người sẽ vô cùng vô tận.”
34 Bà Ma-ri-a thưa với sứ thần: “Việc ấy sẽ xảy ra cách nào, vì tôi không biết đến việc vợ chồng !”. 35 Sứ thần đáp : “Thánh Thần sẽ ngự xuống trên bà, và quyền năng Đấng Tối Cao sẽ rợp bóng trên bà, vì thế, Đấng Thánh sắp sinh ra sẽ được gọi là Con Thiên Chúa. 36 Kìa bà Ê-li-sa-bét, người họ hàng với bà, tuy già rồi, mà cũng đang cưu mang một người con trai : bà ấy vẫn bị mang tiếng là hiếm hoi, mà nay đã có thai được sáu tháng. 37 Vì đối với Thiên Chúa, không có gì là không thể làm được.”
38 Bấy giờ bà Ma-ri-a nói : “Vâng, tôi đây là nữ tỳ của Chúa, xin Chúa cứ làm cho tôi như lời sứ thần nói.” Rồi sứ thần từ biệt ra đi.

ÑÖÙC  MARIA  LAØ  NÖÕ VÖÔNG THIEÂN QUOÁC

Phụng Vụ Hội Thánh đặt lễ Đức Trinh Nữ Maria là Nữ Vương sau bảy ngày Mẹ được rước về Trời (15/8) là Hội Thánh có ý xác nhận Mẹ Maria là Nữ Vương Thiên Quốc, minh chứng sự kỳ diệu Con Thiên Chúa tái sinh loài người trở nên hoàn hảo giống Thiên Chúa. Vì số bảy là dấu chỉ Tuần Sáng tạo. Mẹ Maria khi lên Trời được Chúa Giê-su Phục Sinh chia Vương quyền, mà Chúa Cha đã trao cho Chúa Giê-su để Mẹ cộng tác với Giêsu, Con Mẹ, tiếp tục phục vụ loài người, đánh gục thần chết, nhằm thực hiện lời hứa tiền Tin Mừng : "Người nữ đạp nát đầu con rắn" (St 3,15 – theo bản Kinh Thánh Phổ Thông : Bản Vulgata).
Truyền thống Hội Thánh vẫn hiểu vương quyền phục vụ của Mẹ Maria như bà Giudith đã dùng sắc đẹp mê hoặc Hôlôpherlê, tướng chỉ huy quân Philitinh đang tiến đánh dân Israel, và bà đã chặt được đầu ông này để giải phóng cho dân tộc (x Gd 8), Mẹ cũng được sánh với hoàng hậu Esther, bà đã dọn ba bữa tiệc thiết đãi vua Assurius, nên vua đã nghe bà ra lệnh treo cổ ông Aman lên trụ cao do hắn cho dựng lên để diệt dân Do Thái, vì hắn đã mưu gian bày cho vua Assurius ra lệnh tiêu diệt toàn dân Israel (x Es 3,7t). Tuy thế, Giudith và Esther chỉ là hình bóng mờ nhạt diễn tả vương quyền của Mẹ Maria được cộng tác với Con Mẹ thực hiện ơn giải phóng cho cả loài người khỏi nô lệ satan. Lý do đó mà Phụng Vụ hôm nay Hội Thánh cho ta đọc Is 9, 1-6, làm ta nhớ lại những Chân Lý trong đoạn Kinh Thánh này đã được công bố trong Lễ Đêm Giáng Sinh, nhằm nói lên Đức Maria đã cộng tác với Con Thiên Chúa vào đời thực hiện cuộc giải phóng loài người thoát tay tử thần, Mẹ còn oai hùng hơn ông Ghêđêôn được Chúa ủng hộ chiến thắng quân Madian, qua hai dấu chỉ ông xin với Chúa 
· Tấm lông chiên phơi ngoài sân đẫm ướt sương, còn đất xung quanh thì khô ráo. Rồi ông lại xin

· Tấm lông chiên phơi ngoài sân qua đêm khô ráo, còn đất chung quanh thì đẫm sương. (x Tl/Qa 6 ; Is 9,1-6 : Bài đọc).

Hai dấu chỉ Chúa cho ông Ghêđêôn chiến thắng quân thù được Đức Maria làm ứng nghiệm : 

· Sương trời xuống làm đẫm ướt tấm lông chiên, là Ngôi Lời Thiên Chúa bao trùm Đức Maria.

· Sương trời xuống đất ướt đẫm, là Đức Maria đem Ngôi Lời Thiên Chúa đến cho loài người, nhờ đó con người được giải phóng thoát tay tử thần. Đó là niềm vui làm cho cả loài người  nhảy mừng qua dấu chỉ khi Đức Maria cất tiếng chào chị họ Êlyzabeth thì Gioan trong bụng mẹ nhảy mừng (x Lc 1,44). Mà loài người chỉ thực sự nhảy mừng khi thoát nô lệ satan, đánh gục thần chết, nhờ ăn "Quả lòng Bà Maria" (lúc ta được rước Lễ) [x Lc 1,42 : Bản dịch NTT].
Ai ăn "Quả lòng Bà Maria" thì được sống hạnh phúc dồi dào trong Thiên Chúa, khác hẳn với Adam, Eva ăn quả Chúa cấm, nên cả dòng giống họ phải chết (x St 3). "Quả lòng Bà Maria" là trái đậu bởi hoa tâm hồn Bà Maria nở ra đón nhận Lời Chúa thực hiện nơi Bà chỉ là một nữ tỳ của Chúa (x Lc 1,38 : Tin Mừng).
Vậy Mẹ Maria nhờ vâng Lời Chúa, để Lời quyền năng của Thiên Chúa thực hiện nơi Mẹ, mà Mẹ đã đảo vần "Eva" thành "Ave" (kính chào). Thực vậy,  công trình tạo dựng của Thiên Chúa thuở ban đầu, loài nào được Chúa dựng nên sau cùng, nên có giá trị hơn những loài được dựng nên trước (x St 1). Đặc biệt Eva được Chúa tạo dựng từ xương thịt của Adam, hơn mọi sinh vật, kể cả Adam chỉ được Chúa lấy đất nắn tạo nên (x St 2). Điều ấy được thể hiện trong ngày Thứ Sáu Tuần Thánh, Đức Maria đứng dưới chân thập giá, Máu và Nước từ tim Con Mẹ bị đâm đổ xuống, làm cho Maria trở thành Eva Mới là Mẹ của Hội Thánh. Như vậy, Mẹ Maria cao cả nhất trong những người được ơn tái sinh làm con Thiên Chúa. Vì thế ông Gioan đại diện cho những người con Thiên Chúa, con Mẹ Maria, đưa Mẹ về nhà mình (x Ga 19,25t).
Từ núi Sọ Mẹ Maria về ở với Hội Thánh để dạy chúng ta :
· Đối với Thiên Chúa : Đức Maria chỉ dạy loài người duy một câu : "Hãy đến cùng Giêsu, Ngài bảo gì cứ làm theo" (Ga 2,5), thì được Lương Thực nuôi hồn xác sống dồi dào, hơn thuở xưa toàn thể loài người đang lâm cảnh chết đói, đến nói với  Pharaôn, vua đế quốc Ai Cập, để mua lương thực, thì vua lại bảo : "Cứ đến cùng Giuse, ông bảo gì cứ làm theo" (St 41,55).
   Ai làm theo Lời Đức Giê-su dạy, còn được Chúa chúc lành, được Mẹ Maria bầu cử, làm họ vui mừng hơn vua David rước Hòm Bia Thiên Chúa về thành của mình (x 2Sm 6). vì Mẹ cũng như chúng ta là con cái của Mẹ được Chúa ở cùng, sứ thần Chúa nói : "Hãy vui lên" (Lc 1,28 : Tin Mừng).
· Đối với đồng loại : Mẹ Maria dạy mọi người  phục vụ đồng loại theo gương của Mẹ :
a- Ưu tiên cho việc cầu nguyện : Thực vậy, khi Mẹ nghe người chị họ có thai trong tuổi già được sáu tháng, Mẹ vội vã lên đường đến nhà chị họ, ai cũng nghĩ là thánh sử Luca phải ghi : Mẹ giặt đồ, nấu cơm, dọn nhà v.v… Nhưng tác giả lại ghi Mẹ cầu nguyện rất dài bằng những câu Kinh Thánh dệt lại, do đó làm cho cả nhà rộ lên niềm vui. Thậm chí hài nhi trong bụng bà Êlyzabeth cũng nhảy mừng (x Lc 1,39t).
Như vậy, trước khi ta giúp ai về bất cứ việc gì, thì đừng quên phải cầu nguyện cho họ trước, nhất là tham dự Thánh Lễ. Phục vụ bằng tay chân thì bị giới hạn, còn phục vụ bằng lời cầu nguyện thì bao trùm rất nhiều người, ta muốn gởi gắm họ cho Chúa, Chúa ban ơn cho họ còn hơn là ta ra tay giúp họ. Nhưng đừng duy chỉ có thế, mà sau đó ta có thể làm gì được cho họ thì phải sẵn lòng.
b- Mẹ Maria dạy ta đoán ý đồng loại để phục vụ : Trong đời Mẹ Maria ghi đậm nét phục vụ bằng tinh thần đoán ý muốn người khác :
· Mẹ đoán ý người chị họ trong tuổi già mang thai, cần có người giúp đỡ, nên Mẹ đã vội vã lên đường (x Lc 1,39).

· Mẹ đoán ý chủ tiệc cưới cần có đủ rượu để thực khách được trọn niềm vui trong tiệc cưới, nên Mẹ tự ý nói với Đức Giê-su : "Nhà này hết rượu" (Ga 2,3). 

Vậy chúng ta hãy "chúc tụng danh thánh Chúa từ bây giờ cho đến muôn đời" (Tv 113/112,2 : Đáp ca). Vì Chúa đã làm cho Mẹ Maria trở nên Đấng cao cả là được thông phần Vương quyền của Chúa Giê-su, nên làm cho cả loài người cùng cất lời : "Kính chào Đức Maria, Mẹ đầy ân sủng, Thiên Chúa ở cùng Mẹ, Mẹ có phúc hơn mọi người phụ nữ" (Lc 1,28 : Tung Hô Tin Mừng). Xin Mẹ cầu nguyện cho chúng con. Amen.

THUỘC LÒNG

Mẹ Maria dạy : "Giêsu bảo gì, cứ làm theo!" (Ga 2,5).
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