THỨ HAI SAU CHÚA NHẬT 7 THƯỜNG NIÊN-NĂM LẺ

Hc 1, 1-10 ; Mc 9, 14-29
BÀI ĐỌC: Hc 1, 1-10

1 Tất cả sự khôn ngoan đều phát xuất từ Đức Chúa, và khôn ngoan vẫn ở với Người đến muôn đời.2 Cát biển, giọt mưa và tháng ngày của vĩnh cửu, ai đếm được cho hết? 3 Trời cao, đất rộng, vực sâu và sự khôn ngoan, ai dò cho thấu? 4 Khôn ngoan đã được tác thành trước vạn vật, sự hiểu biết anh minh đã có tự muôn đời. 6 Gốc rễ của khôn ngoan đã được mặc khải cho ai? Và những công trình kỳ diệu của khôn ngoan, ai nào biết rõ? 8 Chỉ có một Đấng khôn ngoan rất đáng sợ, ngự trên ngai của Người. 9 Đó chính là Đức Chúa. Người đã tạo dựng, đã thấy, đã đếm
và làm cho khôn ngoan nổi bật trên mọi công trình, 10 nơi mọi phàm nhân, theo lòng quảng đại của Người, và Người đã rộng ban khôn ngoan cho những ai yêu mến Người.

ĐÁP CA: Tv 92
Đ.
Chúa là Vua hiển trị, Chúa mặc oai phong tựa cẩm bào.  (c 1a)

1ab CHÚA là Vua hiển trị, CHÚA mặc oai phong tựa cẩm bào, Người lấy dũng lực làm cân đai. 

1c Chúa thiết lập địa cầu, địa cầu không lay chuyển. 2 Ngai vàng Chúa kiên cố tự ngàn xưa: Ngài hiện hữu tự muôn ngàn đời.

5 Lạy CHÚA, thánh chỉ Ngài thật là bền vững, nơi đền vàng rực lên toàn thánh thiện, triền miên qua mọi thời.
TUNG HÔ TIN MỪNG: x 2Tm 1,10
Hall-Hall: Đấng Cứu Độ chúng ta là Đức Giê-su Ki-tô, đã tiêu diệt thần chết, và đã dùng Tin Mừng mà làm sáng tỏ phúc trường sinh. Hall.

TIN MỪNG: Mc 9, 14-29

14 Khi Đức Giê-su và ba môn đệ là Phê-rô, Gia-cô-bê và Gio-an trở lại với các môn đệ khác, thì thấy một đám người rất đông đang vây quanh các ông, và các kinh sư tranh luận với các ông.15 Thấy Đức Giê-su, lập tức tất cả đám đông kinh ngạc. Họ chạy lại chào Người.16 Người hỏi các môn đệ: "Anh em tranh luận gì với họ thế? "17 Một người trong đám đông trả lời: "Thưa Thầy, tôi đã đem con trai tôi lại cùng Thầy; cháu bị quỷ câm ám.18 Bất cứ ở đâu, hễ quỷ nhập vào là vật cháu xuống. Cháu sùi bọt mép, nghiến răng, cứng đờ người ra. Tôi đã nói với các môn đệ Thầy để họ trừ tên quỷ đó, nhưng các ông không làm nổi."19 Người đáp: "Ôi thế hệ cứng lòng, không chịu tin! Tôi phải ở cùng các người cho đến bao giờ, còn phải chịu đựng các người cho đến bao giờ nữa? Đem nó lại đây cho tôi."20 Người ta đem nó lại cho Người. Vừa thấy Người, quỷ liền lay nó thật mạnh, nó ngã xuống đất, lăn lộn, sùi cả bọt mép.21 Người hỏi cha nó: "Cháu bị như thế từ bao lâu rồi? " Ông ấy đáp: "Thưa từ thuở bé.22 Nhiều khi quỷ xô nó vào lửa hoặc đẩy xuống nước cho nó chết. Nhưng nếu Thầy có thể làm được gì, thì xin chạnh lòng thương mà cứu giúp chúng tôi."23 Đức Giê-su nói với ông ta: "Sao lại nói: nếu Thầy có thể? Mọi sự đều có thể đối với người tin."24 Lập tức, cha đứa bé kêu lên: "Tôi tin! Nhưng xin Thầy giúp lòng tin yếu kém của tôi! "25 Khi thấy đám đông tuôn đến, Đức Giê-su quát mắng tên quỷ: "Thần câm điếc kia, Ta truyền cho ngươi: ra khỏi đứa bé và không được nhập vào nó nữa! "26 Quỷ thét lên, lay nó thật mạnh, rồi ra khỏi. Đứa bé ra như chết, khiến cho nhiều người nói: "Nó chết rồi! "27 Nhưng Đức Giê-su cầm lấy tay nó, đỡ nó dậy, và nó đứng lên.28 Khi Người vào nhà, các môn đệ mới hỏi riêng Người: "Tại sao chúng con đây lại không trừ nổi tên quỷ ấy? "29 Người đáp: "Giống quỷ ấy, chỉ có cầu nguyện mới trừ được thôi."

KHÔN THÌ SỐNG, DẠI LÀ CHẾT !

Khôn ngoan nơi người đời là một phẩm tính, nhưng khôn ngoan đó có khi là “khôn khéo trong sự ghen tương chua chát, và tranh chấp, khôn ngoan đó không phải là tự trời cao ban xuống, mà là của thế gian, của con người tự nhiên, của ma quỷ! Thật vậy, ở đâu có ghen tương và tranh chấp, ở đó có xáo trộn và đủ mọi thứ tệ đoan! Cho nên đừng có ai tự cao tự đại mà nói dối trái với sự thật. Đức khôn ngoan Chúa ban làm cho con người trở nên trước là thanh khiết, sau là hiếu hoà, khoan dung, mềm dẻo, đầy từ bi và sinh nhiều hoa thơm trái tốt, không thiên vị, cũng chẳng giả hình. 1Người xây dựng hoà bình thu hoạch được hoa trái đã gieo trong hoà bình, là cuộc đời công chính” (Gc 3,4-18: Bài đọc năm chẵn). 
Vì “tất cả sự khôn ngoan đều phát xuất từ Đức Chúa, và khôn ngoan vẫn ở với Người đến muôn đời. Khôn ngoan đã được tác thành trước vạn vật, sự hiểu biết anh minh đã có tự muôn đời. Chỉ có một Đấng khôn ngoan rất đáng sợ, ngự trên ngai của Người. Đó chính là Đức Chúa. Người đã tạo dựng, đã thấy, đã đếm và làm cho khôn ngoan nổi bật trên mọi công trình,  nơi mọi phàm nhân, theo lòng quảng đại của Người, và Người đã rộng ban khôn ngoan cho những ai yêu mến Người” (Hc 1,1-10: Bài đọc năm lẻ). Bởi thế “…ai là người khôn ngoan hiểu biết? Người ấy hãy dùng lối sống tốt đẹp mà chứng tỏ rằng: những hành động của họ phát xuất từ lòng hiền hậu và Đức Khôn Ngoan” (Gc 3,13: Bài đọc năm chẵn).
Vậy Đức Khôn Ngoan đó chính là “Đức Giê-su Ki-tô, Đấng Cứu Độ chúng ta, Ngài đã tiêu diệt thần chết và đã dùng Tin Mừng mà làm sáng tỏ phúc trường sinh” (2Tm 1,10: Tung Hô Tin Mừng). Thế mà, khi chúng ta đọc Tin Mừng của Marco, suốt cuộc đời Đức Giê-su không có một người nào_kể cả các môn đệ của Ngài đều CÂM_biết mở miệng tuyên xưng Đức Tin “Thầy là Con Thiên Chúa”. Mãi đến khi Đức Giê-su bị đâm trên thập giá, viên sĩ quan Roma người ngoại đạo, thấy nước và máu từ tim Ngài dốc xuống vì bị đâm, ông vội hô lên: “Đích thực người này là Con Thiên Chúa” (Mc 15,39). Điều này minh chứng Đức Tin của Israel, dân Chúa tuyển chọn thua xa Đức Tin của người ngoại giáo! Chính vì vậy mà các môn đệ đã bó tay không trừ được quỷ câm xuất khỏi em bé, bởi vì các ông đã bị quỷ câm bịt miệng, nên các ông không biết mở miệng tuyên xưng Đức Tin “Thầy là Con Thiên Chúa” để loan báo cho thế gian. Đó là lý do Đức Giê-su phải rên lên: “Ôi thế hệ cứng lòng không chịu tin, tôi phải ở cùng các người cho đến bao giờ, còn phải chịu đựng các người cho đến khi nào?” (Mc 9,19: Tin Mừng). Lúc đó cha của đứa bé kêu lên: “Xin Thầy cứu giúp lòng tin yếu kém của tôi” (Mc 9,24: Tin Mừng). Với lòng khiêm tốn ấy, ông đã được Đức Giê-su đáp cứu: Ngài quở trách quỷ câm và trục xuất nó ra khỏi con ông. Khi Ngài vào nhà, các môn đệ hỏi riêng Ngài: "Tại sao chúng con đây lại không trừ nổi tên quỷ ấy?" Người đáp: "Giống quỷ ấy, chỉ có cầu nguyện mới trừ được thôi." (Mc 9,17-29: Tin Mừng). Đức Giê-su đã bật mí bí quyết trừ quỷ câm là phải CẦU NGUYỆN. Nhưng ta phải cầu nguyện thế nào? Tin Mừng Marco chỉ ghi bốn lần Đức Giê-su nói đến “cầu nguyện”.
· Lần thứ nhất, Đức Giê-su đứng trước nhu cầu của dân, họ đang tuốn đến xin Ngài làm phép lạ, đáp cứu nhu cầu thân xác của họ, như trừ quỷ, chữa bệnh, cho bánh ăn, thì Ngài lại trốn họ mà đi cầu nguyện (x Mc 1,35). Như thế Ngài muốn nhấn mạnh cần phải cầu nguyện mới giải quyết được mọi nhu cầu thân xác.
· Lần thứ hai, trong Tin Mừng hôm nay (Mc 9,29), Đức Giê-su dạy muốn trừ được quỷ câm thì phải cầu nguyện, để biết tuyên xưng Đức Giê-su là Con Thiên Chúa.
· Lần thứ ba và thứ tư, Đức Giê-su tha thiết cầu nguyện với Cha Ngài để cuộc đời phục vụ của Ngài theo ý Cha dù phải chết đau thương trên thập giá, mới sinh ơn cứu độ cho loài người (x Mc 14,32.39).
Đến đây ta hiểu tầm mức quan trọng Lời Đức Giê-su dạy phải cầu nguyện nếu muốn trừ được quỷ câm, thì mọi người phải thiết tha chung lời cầu nguyện với Đức Giê-su, đặc biệt là trong giờ Tử Nạn (x Mc 14, 32.39). bởi vì chính lúc Đức Giê-su dâng Lễ, nhờ Ngài cầu nguyện cho kẻ có tội được cứu độ mà viên sĩ quan Roma đã biết mở miệng tuyên xưng Đức Tin: “Ông này đích thực là Con Thiên Chúa”. Hình ảnh này phải được nhân lên nơi mọi Ki-tô hữu, nghĩa là mọi người phải đến hiệp dâng Thánh Lễ để xin Chúa Giê-su đáp cứu Đức Tin yếu kém của mình, hầu được Ngài mở miệng tuyên xưng Ngài là Con Thiên Chúa, bảo đảm được ơn cứu độ như Ngài đã hứa: “Sự sống đời đời là nhận biết Chúa Cha, Thiên Chúa duy nhất và chân thật, và Đấng Cha đã sai là Đức Giê-su Ki-tô” (Ga 17,3).

Ôi “Chúa là Vua hiển trị, Chúa mặc oai phong tựa cẩm bào” (Tv 93/92,1a: ĐC năm lẻ). “Huấn lệnh Chúa hoàn toàn ngay thẳng, làm hoan hỷ cõi lòng” (Tv 19/18,9a: ĐC năm chẵn).

THUỘC LÒNG

Chúa Giê-su dạy: “Hãy cầu nguyện luôn, đừng nhàm chán” (Lc 18,1).
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