Ngày 29 tháng 7-THÁNH NỮ MATTA-Lễ Nhớ

1 Ga 4, 7-16 ; Ga 11, 19-27
BÀI ĐỌC: 1 Ga 4, 7-16

7 Anh em thân mến, chúng ta hãy yêu thương nhau, vì tình yêu bắt nguồn từ Thiên Chúa. Phàm ai yêu thương, thì đã được Thiên Chúa sinh ra,và người ấy biết Thiên Chúa. 8 Ai không yêu thương, thì không biết Thiên Chúa, vì Thiên Chúa là tình yêu. 9 Tình yêu của Thiên Chúa đối với chúng ta được biểu lộ như thế này: Thiên Chúa đã sai Con Một đến thế gian để nhờ Con Một của Người mà chúng ta được sống.10 Tình yêu cốt ở điều này: không phải chúng ta đã yêu mến Thiên Chúa, nhưng chính Người đã yêu thương chúng ta, và sai Con của Người đến làm của lễ đền tội cho chúng ta. 

11 Anh em thân mến, nếu Thiên Chúa đã yêu thương chúng ta như thế, chúng ta cũng phải yêu thương nhau. 12 Thiên Chúa chưa ai được chiêm ngưỡng bao giờ. Nếu chúng ta yêu thương nhau, thì Thiên Chúa ở lại trong chúng ta, và tình yêu của Người nơi chúng ta mới nên hoàn hảo. 13 Căn cứ vào điều này, chúng ta biết được rằng chúng ta ở lại trong Người và Người ở lại trong chúng ta: đó là Người đã ban Thần Khí của Người cho chúng ta. 14 Phần chúng tôi, chúng tôi đã chiêm ngưỡng và làm chứng rằng: Chúa Cha đã sai Con của Người đến làm Đấng cứu độ thế gian. 15 Hễ ai tuyên xưng Đức Giê-su là Con Thiên Chúa, thì Thiên Chúa ở lại trong người ấy và người ấy ở lại trong Thiên Chúa. 16 Còn chúng ta, chúng ta đã biết tình yêu của Thiên Chúa nơi chúng ta, và đã tin vào tình yêu đó. Thiên Chúa là tình yêu: ai ở lại trong tình yêu thì ở lại trong Thiên Chúa, và Thiên Chúa ở lại trong người ấy.

ĐÁP CA: Tv 33
Đ.
Hãy nghiệm xem Chúa tốt lành biết mấy. (c 9a)

2 Tôi sẽ không ngừng chúc tụng Chúa, câu hát mừng Người chẳng ngớt trên môi. 3 Linh hồn tôi hãnh diện vì Chúa xin các bạn nghèo nghe tôi nói mà vui lên. 

4 Hãy cùng tôi ngợi khen Đức Chúa, ta đồng thanh tán tụng danh Người. 5 Tôi đã tìm kiếm Chúa, và Người đáp lại, giải thoát cho khỏi mọi nỗi kinh hoàng. 

6 Ai nhìn lên Chúa sẽ vui tươi hớn hở, không bao giờ bẽ mặt hổ ngươi. 7 Kẻ nghèo này kêu lên và Chúa đã nhận lời, cứu cho khỏi mọi cơn nguy khốn. 

8 Sứ thần của Chúa đóng trại chung quanh để giải thoát những ai kính sợ Người. 9 Hãy nghiệm xem Chúa tốt lành biết mấy:hạnh phúc thay kẻ ẩn náu bên Người! 

10 Kính sợ Chúa đi, đoàn dân thánh hỡi, vì ai kính sợ Người chẳng thiếu thốn chi. 11 Kẻ giàu sang phải bần cùng đói khổ, còn ai tìm kiếm Chúa chẳng thiếu của gì.
TUNG HÔ TIN MỪNG: Ga 8,12

Hall-Hall:  Chúa nói: Tôi là ánh sáng thế gian. Ai theo tôi, sẽ nhận được ánh sáng đem lại sự sống. Hall.

TIN MỪNG: Ga 11, 19-27

19 Khi ấy, nhiều người Do Thái đến chia buồn với hai cô Mác-ta và Ma-ri-a, vì em các cô mới qua đời.20 Vừa được tin Đức Giê-su đến, cô Mác-ta liền ra đón Người. Còn cô Ma-ri-a thì ngồi ở nhà.21 Cô Mác-ta nói với Đức Giê-su: "Thưa Thầy, nếu có Thầy ở đây, em con đã không chết.22 Nhưng bây giờ con biết: Bất cứ điều gì Thầy xin cùng Thiên Chúa, Người cũng sẽ ban cho Thầy."23 Đức Giê-su nói: "Em chị sẽ sống lại! "24 Cô Mác-ta thưa: "Con biết em con sẽ sống lại, khi kẻ chết sống lại trong ngày sau hết."25 Đức Giê-su liền phán: "Chính Thầy là sự sống lại và là sự sống. Ai tin vào Thầy, thì dù đã chết, cũng sẽ được sống.26 Ai sống và tin vào Thầy, sẽ không bao giờ phải chết. Chị có tin thế không? "27 Cô Mác-ta đáp: "Thưa Thầy, có. Con vẫn tin Thầy là Đức Ki-tô, Con Thiên Chúa, Đấng phải đến thế gian."
CHÚA MUỐN TÌNH YÊU, 
NGÀI KHÔNG MÀNG LỄ VẬT
Tin Mừng của Luca 10, 38-42 và Ga 11.12 cho ta có cái nhìn về đời sống đạo của thánh nữ Mac-ta. Ta thấy có điều phải tránh, và có điều phải học nơi chị.

I. ĐIỀU TA PHẢI TRÁNH.

Như Chúa đã xác định: “Ta muốn tình yêu chứ không muốn lễ vật” (Hs 6,6b), thì hai lần chị Mac-ta phục vụ Đức Giê-su đều làm cho Ngài buồn hơn là vui, vì chị phục vụ theo tâm tình, tình cảm loài người.
( Lần I: Theo Lc 10,38-42: Hai chị em Mac-ta và Maria đón Đức Giê-su vào nhà, chị Maria cứ mải ngồi dưới chân Đức Giê-su để nghe giảng Lời ; còn chị Mac-ta bực tức với Đức Giê-su và cô em, vì để cho chị một mình phục vụ bữa ăn, khiến chị sấn lại bên Đức Giê-su lên tiếng trách: “Thầy không màng nghĩ tới sao: em tôi để tôi một mình phục dịch? Vậy xin Ngài bảo nó đỡ đần tôi với” (Lc 10, 40). Như thế thái độ và lời nói của chị Mac-ta đã làm phiền lòng Thầy Giê-su không ít. Bởi vì nếu chị Mac-ta phục vụ bữa ăn cách vui vẻ, tạo điều kiện cho cô em được đón nhận Lời, như cách tiếp đón ba người khách của vợ chồng Abraham và Sara thì chị đáng được Đức Giê-su chúc lành, như ba người khách đã chúc phúc cho cho vợ chồng Abraham và Sara sinh con trong tuổi già! (x Lc 10, 38-42  so với St 18,1-10a).

Như thế :
- Chị không hiểu sứ mệnh Đức Giê-su đi vào trần gian “không phải để người ta phục vụ, nhưng để phục vụ và thí mạng sống mình làm giá chuộc thay cho nhiều người” (Mt 20,28). Đối với Đức Giê-su, Ngài lấy việc phục vụ theo ý Cha trên trời làm của ăn, cần thiết hơn của vật chất, cả lúc Ngài đang đói khát (x Ga 4,34). Bởi vì, Ngài là Thiên Chúa đã nói: “Ta mà đói, Ta đâu thèm nói cho ngươi hay, vì trái đất với muôn loài chính Ta dựng nên. Thịt bò há là thức Ta ăn ? Máu chiên há là đồ Ta uống? Nhưng chính ngươi lại ghét điều Ta sửa dạy. Lời Ta truyền, ngươi đem vất sau lưng” (Tv 50/49,12.13-17: Bản văn NTT).
- Chị Mac-ta tự cho việc dọn bữa của mình là quan trọng nhất, thì càng nghịch với mầu nhiệm Nước Thiên Chúa. Bởi vì “Nước Thiên Chúa không phải là chuyện ăn uống, nhưng là công chính, bình an và hoan lạc trong  Thánh Thần” (Rm 14,17). Người nào chỉ chú ý tìm lương thực nuôi thân xác, thì Đức Giê-su khuyến cáo: “Hãy ra công làm việc, đừng vì lương thực hư nát, nhưng để có lương thực thường tồn đem lại phúc trường sinh” (Ga 6,27). Bởi vì “người ta sống không nguyên bởi bánh,nhưng bởi mọi Lời Thiên Chúa phán ra” (Mt 4,4).

( Lần II: Ga 11, 45-12, 1-11: Sau khi Đức Giê-su làm cho anh La-da-rô, em của Mac-ta và Maria đã chết bốn ngày được sống lại, chị Mac-ta lại tổ chức tiệc mừng, mà không quan tâm đến các đối thủ Đức Giê-su đang phẫn uất và ghen tức, vì có nhiều người tin theo Đức Giê-su, chúng đang rình rập quanh nhà chị, chúng muốn xông vào chẳng những muốn giết Đức Giê-su mà còn cả anh La-da-rô nữa để mất tang chứng phục sinh ! Như thế, nếu chị Mac-ta không tổ chức tiệc mời Đức Giê-su đến dự, thì các đối thủ của Ngài đâu có dịp tìm mưu tính kế thâm độc để hại Ngài. Với bầu khí ngột ngạt mùi tử thần như thế, hỏi Đức Giê-su làm sao có thể dùng bữa ngon miệng ! Rõ ràng cách phục vụ của Mac-ta chẳng đoán ý muốn Đức Giê-su để đáp ứng, mà chị chỉ phục vụ theo tình cảm bộc trực của mình.
II. ĐIỀU TA PHẢI HỌC.

Có hai điều ta cần học theo gương sống đạo của thánh Mac-ta :
1/ Học Đức Tin của chị Mac-ta. Ta biết mục đích chính và là cùng đích ơn cứu độ Đức Giê-su thực hiện cho loài người, là Ngài làm cho ai tin theo và kết hợp nên một Ngài, thì dù họ có chết cách nào, chết bao lâu, Ngài cũng làm cho người ấy được sống lại vinh hiển trong Ngài. Thế mà suốt đời phục vụ của Đức Giê-su, rất nhiều người chứng kiến những phép lạ Ngài làm, nhưng dưới ngòi bút của thánh sử Gioan, chưa từng có ai tuyên xưng Đức Tin vào Đức Giê-su như chị Mac-ta: “Con biết em con sẽ sống lại, khi kẻ chết sống lại trong ngày sau hết”. Vì vậy “nếu Thầy có mặt ở đây thì em con không chết” (Ga 11, 24.32: Tin Mừng). Và Đức Giê-su đã từng nói: “Đức Tin của con đã cứu con”  (Mc 5,34 ; Lc 7,50). 
Vậy chính nhờ Đức Tin của chị Mac-ta mà Đức Giê-su đã làm cho La-da-rô em chị được sống lại.

2/ Học phục vụ vì lòng mến. Hai lần chị Mac-ta phục vụ bữa ăn hầu Đức Giê-su, đã không làm cho Ngài hài lòng, dù chị dọn tiệc cũng vì phát xuất bởi lòng mến bộc trực của chị, nhưng thiết tưởng đó cũng còn là lý do thứ hai Đức Giê-su làm cho em của chị được sống lại, vì Ngài không thua ngôn sứ Ê-ly-a và Ê-ly-sê. Hai vị này đã cứu sống  con bà góa Sarepta và bà lớn thành Shunem, chỉ vì hai bà đều tận tình phục vụ người của Thiên Chúa, do đó Chúa đã nhận lời cầu của hai ngôn sứ  đáp ứng khát vọng của hai bà có con mới chết ! (x 1 V 17,17t ; 2 V 4,18t). Thánh sử Gioan đã đề cao Đức Tin và lòng Mến của hai chị em Mac-ta và Maria, nên ông đã đặt trước phép lạ Đức Giê-su cho anh La-da-rô sống lại.
Quả thật, “người công chính sống bởi Đức Tin” (Rm 1,17), và “đức Mến làm cho con người tồn tại” (1Cr 13,13c). Anh La-la-dô được sống lại là nêu giá trị tín điều Các Thánh Cùng Thông Công. Không phải chỉ thông công với Đức Tin và lòng Mến của các thánh, mà nhất là còn được thông công với lòng Mến của Thiên Chúa. Thánh Gioan nói về tình yêu của Thiên Chúa như thế này: “Tình yêu bắt nguồn từ Thiên Chúa. Phàm ai yêu thương, thì đã được Thiên Chúa sinh ra, và người ấy biết Thiên Chúa. Tình yêu của Thiên Chúa đối với chúng ta được biểu lộ như thế này: Thiên Chúa đã sai Con Một đến thế gian để nhờ Con Một của Người mà chúng ta được sống.10 Tình yêu cốt ở điều này: không phải chúng ta đã yêu mến Thiên Chúa, nhưng chính Người đã yêu thương chúng ta, và sai Con của Người đến làm của lễ đền tội cho chúng ta. Thiên Chúa chưa ai được chiêm ngưỡng bao giờ. Nếu chúng ta yêu thương nhau, thì Thiên Chúa ở lại trong chúng ta, và tình yêu của Người nơi chúng ta mới nên hoàn hảo. Phần chúng tôi, chúng tôi đã chiêm ngưỡng và làm chứng rằng: Chúa Cha đã sai Con của Người đến làm Đấng cứu độ thế gian. 15 Hễ ai tuyên xưng Đức Giê-su là Con Thiên Chúa,thì Thiên Chúa ở lại trong người ấy và người ấy ở lại trong Thiên Chúa. Thiên Chúa là tình yêu: ai ở lại trong tình yêu thì ở lại trong Thiên Chúa, và Thiên Chúa ở lại trong người ấy” (1Ga 4, 7-16: Bài đọc).

Vì vậy Đức Giê-su khẳng định: “Tôi là ánh sáng thế gian, ai theo tôi sẽ nhận được ánh sáng đem lại sự sống” (Ga 8,12: Tung Hô Tin Mừng). “Hãy nghiệm xem Chúa tốt lành biết mấy” (Tv 34/33,9a :Đáp ca).
THUỘC LÒNG

Bất cứ làm việc gì, hãy làm tận tâm như thể làm cho Chúa, chứ không phải cho người đời  (Cl 3,23).
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