THỨ BẢY SAU CHÚA NHẬT 8 THƯỜNG NIÊN-NĂM LẺ
Hc 51, 12-20 ; Mc 11, 27-33

BÀI ĐỌC: Hc 51, 12-20

12 Con xin cảm tạ và ca ngợi Ngài, và xin chúc tụng danh Đức Chúa. 13 Thời còn trẻ, trước khi bôn ba đây đó, tôi đã công nhiên tìm kiếm đức khôn ngoan khi dâng lời cầu nguyện. 14 Nơi Thánh Điện, tôi hằng cầu xin, và cho đến mãn đời, tôi vẫn tìm kiếm đức khôn ngoan. 15 Như hoa tươi nở, tựa chùm nho chín, đức khôn ngoan làm hoan hỷ lòng tôi. Chân tiến bước trên đường ngay nẻo chính, tôi dõi theo đức khôn ngoan từ thuở còn thanh xuân.16 Chỉ lắng tai một chút mà tôi đã hấp thụ được, và tìm thấy cho bản thân một giáo huấn dồi dào. 17 Trong đức khôn ngoan, tôi tiến lên mãi, và tôi sẽ tôn vinh Thiên Chúa, Đấng đã cho tôi được khôn ngoan. 18 Vì tôi đã cương quyết sống theo đức khôn ngoan, tôi hăng say tìm điều thiện và sẽ không xấu hổ thẹn thùng.19 Trong đức khôn ngoan, hồn tôi đã phấn đấu, và chuyên cần tuân giữ Lề Luật. Tôi đã giơ tay lên trời, tôi khóc than vì thiếu hiểu biết. 20 Tôi đã hướng lòng về đức khôn ngoan, và khi giữ mình trong sạch, tôi tìm được đức khôn ngoan. Tôi đã để tâm tìm hiểu ngay từ đầu, nên tôi sẽ không bị ruồng bỏ.

ĐÁP CA: Tv 18B
Đ.
Huấn lệnh Chúa hoàn toàn ngay thẳng, làm hoan hỷ cõi lòng. (c 9a)
8 Luật pháp CHÚA quả là hoàn thiện, bổ sức cho tâm hồn. Thánh ý CHÚA thật là vững chắc, cho người dại nên khôn. 

9 Huấn lệnh CHÚA hoàn toàn ngay thẳng, làm hoan hỷ cõi lòng. Mệnh lệnh CHÚA xiết bao minh bạch, cho đôi mắt rạng ngời. 

10 Lòng kính sợ CHÚA luôn trong trắng, tồn tại đến muôn đời. Quyết định CHÚA phù hợp chân lý, hết thảy đều công minh, 

11 Thật quý báu hơn vàng, hơn vàng y muôn lượng, ngọt ngào hơn mật ong, hơn mật ong nguyên chất.

TUNG HÔ TIN MỪNG: x Cl 3, 16a.17c

Hall-Hall:  Ước chi Lời Đức Ki-tô ngự giữa anh em thật dồi dào phong phú, anh em hãy cảm tạ Thiên Chúa Cha, nhờ Đức Ki-tô. Hall.

TIN MỪNG: Mc 11, 27-33

27 Khi ấy, Đức Giê-su và các môn đệ lại vào Giê-ru-sa-lem. Người đang đi trong Đền Thờ, thì các thượng tế, kinh sư và kỳ mục đến cùng Người và hỏi:28 "Ông lấy quyền nào mà làm các điều ấy, hay ai đã cho ông quyền làm các điều ấy? "29 Đức Giê-su đáp: "Tôi chỉ xin hỏi các ông một điều thôi. Các ông trả lời đi, rồi tôi sẽ nói cho các ông biết tôi lấy quyền nào mà làm các điều ấy.30 Vậy, phép rửa của ông Gio-an là do Trời hay do người ta? Các ông trả lời cho tôi đi! "31 Họ bàn với nhau: "Nếu mình nói: "Do Trời", thì ông ấy sẽ vặn lại: "Thế sao các ông lại không tin ông ấy?32 Nhưng chẳng lẽ mình nói: "Do người ta"? " Họ sợ dân chúng, vì ai nấy đều cho ông Gio-an thật là một ngôn sứ.33 Họ mới trả lời Đức Giê-su: "Chúng tôi không biết." Đức Giê-su liền bảo họ: "Tôi cũng vậy, tôi cũng không nói cho các ông là tôi lấy quyền nào mà làm các điều ấy."

CHÚA MẠC KHẢI CHO KẺ BÉ MỌN ĐƠN SƠ

Ta biết dưới ngòi bút tường thuật cuộc đời Đức Giê-su của tác giả Marco có nhiều kẻ chống đối lời giảng và việc làm của Ngài. Chúng mở hai chiến dịch: Chiến dịch khai mào giữa kẻ đối đầu và Đức Giê-su có năm cuộc tấn công, và chiến dịch kết thúc nhằm triệt hạ Đức Giê-su cũng xảy ra năm cuộc đối đầu.

( Chiến dịch khai mào tấn công :

1) Quyền nào ông tha tội cho người ta ? (Mc 2,1-12).

2) Tại sao ông bạn bè với quân thu thuế ? (Mc 2,15-17)

3) Tại sao ông không biết dạy môn đệ ăn chay ? (Mc 2,18-22).

4) Tại sao ông để môn đệ dập ruộng lúa người ta mà mở đường đi ? (Mc 2,23-27)

5) Tại sao ông chữa bệnh cho người ta vào ngày thứ bảy mà Luật không cho phép? (x Mc 3,1-6)

Như thế, những đối thủ tới tấp tấn công Đức Giê-su, nhưng chúng tung chưởng nào, Ngài bẻ gãy chưởng ấy tức khắc ! Từ bấy giờ các đối thủ im bặt không xuất đầu lộ diện. Mãi đến ba năm sau, một thời gian dài chúng bày mưu tính kế, chúng lại mở chiến dịch nhằm triệt hạ Ngài :

( Chiến dịch kết liễu đời Đức Giê-su.

1/ Ông lấy quyền nào đánh đuổi người buôn bán khỏi Đền Thờ ? (Mc 11,27-33)

2/ Có nên nộp thuế cho hoàng đế Roma không ? (Mc 12,13-17)

3/ Ông chứng minh thế nào về niềm tin người chết sống lại cho hợp lý ? (Mc 12,18-27)

4/ Điều răn nào quan trọng nhất ? (Mc 12,28-34)

5/ Đức Giê-su tấn công khóa quyền lực họ bằng câu hỏi: Tại sao Đức Ki-tô là con Vua Đavid mà Đavid lại được Thánh Thần linh hứng cho nói về Đức Ki-tô: “Đức Chúa phán cùng Chúa Thượng tôi: bên hữu Cha đây, Con lên ngự trị, để rồi bao địch thù, Cha sẽ đặt dưới chân Con”. Chính vua Đa-vít gọi Đấng Ki-tô là Chúa Thượng, thì Đấng Ki-tô lại là con vua ấy thế nào được? " (Mc 12, 36-37)

Chúng ấm ức không trả lời được, thế là chúng quyết định phải giết Đức Giê-su, nhưng chỉ sau ba ngày Ngài sống lại, mà Ngài đã báo trước cho họ biết: khi Ngài đánh đuổi kẻ buôn bán ra khỏi Đền Thờ, người ta đặt câu hỏi: “Ông lấy quyền nào mà làm như thế ?” Và Ngài trả lời: “Cứ phá Đền Thờ này đi (các ông giết tôi), nội trong ba ngày tôi sẽ xây dựng lại (sau ba ngày tôi sống lại)” (Ga 2,19), và lúc ấy, ai muốn hiểu giáo lý của Chúa Giê-su, thì người ấy phải lãnh Bí tích Thánh Tẩy để gia nhập Hội Thánh, nhờ mầu nhiệm Tử Nạn và Phục Sinh của Ngài. Chính vì vậy mà Đức Giê-su vặn hỏi lại: “Tôi hỏi các ông :phép rửa của ông Gioan bởi Trời hay bởi người ta ?” Họ suy tính với nhau và trả lời: “Chúng tôi không biết”, thì Ngài cũng đáp lại: “Cả tôi nữa, tôi cũng không cho các ông biết quyền đâu tôi làm các điều ấy” (x Mc 11, 27-33: Tin Mừng). 
Thực ra, ai khiêm tốn và có thiện chí đón nhận chân lý thì phải :
· Ưu tiên đặt ý Chúa trên hết.
· Kế đến là ý toàn dân.

· Sau cùng mới là ý của mình.

Nhưng kẻ kiêu ngạo thì đặt ngược lại thứ tự trên: Ý mình trước, ý dân , sau cùng ý Chúa!
Lý do Đức Giê-su vặn hỏi đối thủ của Ngài về phép rửa của ông Gioan, là vì phép rửa bằng nước của ông Gioan chỉ nhằm biểu lộ lòng sám hối và hướng về Phép Rửa của Đức Giê-su, “Ngài sẽ thanh tẩy mọi người trong Thánh Thần và trong lửa” (Lc 3,16), vì Ngài thực là Đấng Thiên Chúa tuyển chọn  (x Ga 1,26-34), và  Đức Giê-su ngợi khen Cha chỉ mạc khải cho những ai lãnh nhận Bí tích Thánh Tẩy gia nhập Hội Thánh, vì họ là những người đơn sơ không thách thức Ngài (Kn 1,1b-2a), chứ không mạc khải cho  hạng khôn ngoan thông thái (x Mt 11,25-27). Bởi vì người đơn sơ nhỏ bé là người khiêm tốn tìm kiếm chân lý. Tác giả sách Huấn ca ghi lại tâm tư của người đi tìm khôn ngoan: “Con xin cảm tạ và ca ngợi Ngài. Thời còn trẻ, trước khi bôn ba đây đó, tôi đã công nhiên tìm kiếm đức khôn ngoan khi dâng lời cầu nguyện, và cho đến mãn đời, tôi vẫn tìm kiếm đức khôn ngoan. Như hoa tươi nở, tựa chùm nho chín,  đức khôn ngoan làm hoan hỷ lòng tôi. Chân tiến bước trên đường ngay nẻo chính, tôi dõi theo đức khôn ngoan từ thuở còn thanh xuân. Đấng đã cho tôi được khôn ngoan. Vì tôi đã cương quyết sống theo đức khôn ngoan,tôi hăng say tìm điều thiện và sẽ không xấu hổ thẹn thùng. Trong đức khôn ngoan, hồn tôi đã phấn đấu,và chuyên cần tuân giữ Lề Luật. Tôi đã hướng lòng về đức khôn ngoan,và khi giữ mình trong sạch, tôi tìm được đức khôn ngoan” (Hc 51,12-20: Bài đọc năm lẻ). Cho nên chỉ những người khôn ngoan mới nói: “Huấn lệnh Chúa hoàn toàn ngay thẳng, làm hoan hỷ cõi lòng” (Tv 19/18,9a: ĐC năm lẻ).

Còn đối với hạng khôn ngoan thông thái tự mãn vào trí tuệ của mình thông thạo luật Mô-sê, nên đã chín lần chúng dùng mưu trí để vặn hỏi Đức Giê-su, hầu diệt được Ngài, nhưng Ngài thắng họ tức khắc, và không mạc khải cho. Vì không có ý thành tâm học hỏi, chúng là quân nhị tâm (x Gc 4,8). Với hạng nhị tâm như thế, thánh Giuda nhắc nhở các tín hữu trong thư ông gởi: 
- “Anh em phải thương hại mà sợ, hãy gớm ghét ngay cả áo nhiễm uế bởi xác thịt” (Gd câu 23b: Bài đọc năm chẵn). Với loại người này thánh Gioan nói: “Nếu ai đến với anh em mà không đem theo giáo huấn của Chúa, anh em đừng đón tiếp vào nhà, cũng đừng có chào hỏi nó. Vì ai chào hỏi nó là thông công vào những việc xấu xa nó làm” (2Ga 1,10-11). 
· Nhưng “những kẻ do dự thì hãy thương xót và cứu vớt,  giựt họ khỏi lửa thiêu. Anh em hãy tài bồi cho nhau nhờ Đức Tin chí thánh của anh em, hãy cầu nguyện trong Thánh Thần, hãy canh giữ lấy mình trong lòng yêu mến của Thiên Chúa, ngóng đợi ơn thương xót của Chúa chúng ta, Đức Giê-su Ki-tô cho đến sự sống đời đời” (Gd câu 20-23a: Bài đọc năm chẵn). 
Vì thế thánh Phao-lô thiết tha nói: “Ước gì Lời Đức Ki-tô cư ngụ giữa anh em thật dồi dào phong phú, anh em hãy cảm tạ Thiên Chúa Cha, nhờ Đức Ki-tô” (Cl 3,16a.17c: Tung Hô Tin Mừng).

Vậy những ai khao khát khôn ngoan, thì hãy cầu nguyện : “Lạy Thiên Chúa, Ngài là Chúa con thờ, linh hồn con đã khát khao Chúa” (Tv 63/62,2: ĐC năm chẵn).

THUỘC LÒNG

Hãy suy tưởng ngay lành về Thiên Chúa và thành tâm tìm kiếm Ngài. Ai không thách thức Người, thì được Người cho gặp (Kn 1,1b-2a).
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